
Aards paradijs

Gelegen tussen de Meir en de Stadsschouwburg is de Wapper een 
uitgelezen plek om tot rust te komen, elkaar te ontmoeten en 
verkoeling te zoeken. Er is plaats voor terrasjes, kinderen die 
spelen met water, zitplekken te midden van kleurrijke beplanting 
en bankjes onder het gefilterde licht dat door de bomen schijnt. Er 
komt ook ruimte voor culturele activiteiten voor inwoners en 
bezoekers van Antwerpen. 

Centraal in de Wapper, volgens het verloop van de ondergrondse 
rui, stellen we een groene parkstrook voor die wordt ingericht als 
oase voor de stad. Een langgerekte strook met uitbundig groen, 
stromend water en onder een lommerrijk bladerdak. Een rustpunt 
in de stad, waarin we met beplanting en kunst graag verwijzen 
naar het beroemde schilderij van Peter Paul Rubens; ”Het aardse 
paradijs met zondeval van Adam en Eva”. Een fijne plek waar water 
zichtbaar is en wordt gestockeerd, fietsers een eigen plek krijgen 
en waar altijd iets te beleven is.
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